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Goedemiddag thuisblijvers,

Kampkrant Atjes 2023

We zijn vandaag weer van start gegaan met het leukste zomerkamp van Nederland. Het
feest begon al bij de bussen waar de kinderen met open armen werden ontvangen.
Het begon nogal spannend met het afscheid nemen, maar na 2 minuten rijden zat de
sfeer er al goed in. Lekkere snoepjes, drinken en gezelligheid. Eenmaal aangekomen
begonnen wij met het verkennen van de boerderij. Voor velen is het de eerste keer op
kamp, dus dit was al avontuur nummer 1. Waar het terrein bestaat uit veel
tussenpadies, tenten, en boerderijen wisten de kinderen al snel hun weg te vinden.
(Waar de leiding nog steeds weet te verdwalen...)

Zoals jullie thuis ook hebben gemerkt, was het een enorm warme dag! Dus vonden de
kinderen het een goed idee om de stad Ootmarsum te veranderen naar Zweetland'.
Ondanks deze enorme hitte stonden de kinderen te popelen om hun luchtbed op te
blazen en de koffers een plekje te geven. De tenten zien er nu nog uit om door een
ringentje te halen dus vonden wij het een goed idee om hier een klein wedstrijdje van
te maken. De tent die het netste blijft wint de gouden haring!



Nog even lekker vrij spelen en toen echt even

het bos in voor wat kennismakingsspelletjes. In het

bos hebben we krantenmeppertje gespeeld. Ondanks we al een aantal namen kenden,
bleek het best lastig om onder stress een naam te roepen. Naast elkaars naam te
weten, is het ook leuk om elkaar beter te leren kennen. Het spel ‘wissel van plek als..." is
daar uitermate geschikt voor! De leiding noemt dan bijvoorbeeld ‘Wissel van plek als je
in Rijswijk woont' of ‘Wissel van plek als je schoenmaat 33 hebt’. Om in het thema te
blijven kon er natuurlijk geen ‘kiesspel’ ontbreken. Hier noemde leiding 2 verschillende
dingen waar ze uit konden kiezen wat het beste bij hen past. Bijvoorbeeld ‘patat of
pizza', ‘bos of strand’ of ‘'sterk of slim’. Het is al duidelijk; de kinderen zijn beter in keuzes
maken dan de leiding! Vanuit het bos hoorden we de fluit voor het eten al gaan. Er
stond lekkere tomatensoep en een broodje hamburger klaar. Nora heeft er een hele
Big Mac van gemaakt en Samuel kon er wel 2 op!

Met een cornetto als toetje was het feest compleet. Alexandra zag wat anders in het
ijsje...als je het op je voorhoofd doet ben je een unicorn!

We dachten...als we nog even een flink renspel voor het slapen doen...dan zijn de kids
lekker moe en slapen ze we snel... Maar ondanks dat de kids allemaal superfanatiek
(Saar, Maas en Beau zijn al genomineerd voor ‘meeste uithoudingsvermogen'...zij
bleven maar rennenlll) een Smurf-variatie op het 'spons water vuur’ hebben gespeeld, is
het nog een drukke boel in de tenten. Ach...dan slapen ze morgen vast allemaal uit!

Tot morgen!
Stresser, Stresmee, Talloze mogelijkheden en Maaike B. Sluiteloos



Goedemiddag thuisblijvers,

Na lang wachten is het YMCA-zomerkamp eindelijk begonnen! Om 11 uur zijn de
bussen richting Ootmarsum vertrokken en rond 2 uur waren we al aangekomen op de
kampeerboerderij. Het was erg gezellig in de bus. David heeft al snel nieuwe vrienden
gemaakt: Julian, Aleksander en Nathan. Ook de rest had het erg naar hun zin.
Femm en Lena zaten lekker snoepjes te eten en te kletsen over van alles en nog wat.
Toen we op het kampterrein aankwamen, hebben we onze spullen bij de tent
neergezet en zijn we naar het bos gegaan om wat leuke kennismakingsspelletjes te
doen.

Er waren drie verschillende spelletjes: het spinnenwebspel, krantje meppen en een
balgooispel. Fabienne en Indi waren erg goed in krantje meppen en Milano was
echt een held in het in de war brengen van het spinnenwebs.

Daarna ontvingen de kinderen opeens een bericht van een buitenaards wezenf: Ze
kregen een vreemde luisterboodschap en Piotr besefte zich al snel dat het een
morsecode was. De kinderen hebben samen het bericht vertaald!

Het bericht dat de alien verstuurde was: "S.0.5. Help! Onze planeet gaat ontploffen.



We zoeken een nieuw thuis. Kunnen jullie ons helpen een nieuwe thuisplaneet te
vinden? Rondom de zon Solaris Plexus zijn goede opties te vinden. Welke is het meest
geschikt voor ons om te wonen? Via dit kanaal zullen wij jullie de juiste weg wijzen."

Na dit spannende bericht was het tijd om te gaan eten. We hebben met z'n allen
genoten van een heerlijke tomatensoep met een broodje hamburger<s

Na het eten zijn we naar het bos gegaan om levend Master Mind te spelen. Alle
kinderen gingen in groepjes van drie het bos in om stempels te zoeken en de juiste
code te kraken. Het groepje van Jade, Jackey en Indi heeft de code als eerste

gekraakt!

De kinderen liggen nu heerlijk te slapen met hun armbandjes om en morgen gaan we
weer op zoek naar een nieuwe planeet voor de aliens.

Tot morgen allemaal!
De BiBa B Bende

Linde, Sissie, Manuela, Patriek en Sven



Goedemiddag thuisblijvers,

Het is eindelijk zover, kamp 2023 is begonnen. De busreis ging super snel. In de bus
werden er lekker snoepjes gegeten en Donald Duckjes gelezen. Bij aankomst hebben we
eerst de tenten ingedeeld en luchtbedjes opgepompt. Hierna zijn we een stukje gaan
wandelen, zoveel mogelijk in de schaduw, want oef wat is het heet. In het bos zijn we
gezellig wat kennismakingsspellen gaan doen. Het eerste spel hadden we een bolletje wol
en moesten de jongens een spinnenweb maken. Doormiddel van het overgooien van de
wol en het noemen van de namen leerde we elkaar wat beter hebben en creéerde we
een mooi spinnenweb. Jeffrey zat volledig in de knoop. Hierna zijn we krantjemep gaan
spelen. Een noodle en wat scheerschuim en een hoop lol. Na een paar potjes Belgisch
verstoppertje was het tijd om terug te lopen voor het avondeten. Tijdens de warmte
gingen er aardig wat kopjes soep in en een lekker ijsje toe. Na het eten was het tijd voor
een paar potjes Levend stratego met de meiden C. Romaino heeft de vlag meerdere
keren veroverd. Voor bedtijd was er tijd voor een spelletje Moordenaartje. Julian
knipoogde er op los. Na een warme dag was het tijd om de bedjes op te zoeken. Er klonk
nog gezellig geroezemoes uit de tenten. We zijn benieuwd hoe het vannacht Is gegaan )

Tot morgen.

Liefs Jeroen, de stagelopert Feddo en Jeroen



VMIGA

Hallo lieve thuisblijvers, om te beginnen...wauw! Wat hebben wij toch een enorme leuke groep
meiden!! Nadat iedereen een plekje in de bus had en de ouders en verzorgers ons enorm
enthousiast hadden uitgezwaaid, was de busreis al een feestje. Lekker gezellig kletsen, lezen,
snoepen, zittend dansen en meezingen met de muziek, iedereen had er enorm veel zin in.
Uiteraard duurde de busreis veel te lang, want iedere 5 minuten werd er wel door iemand
gevraagd hoe lang het nog duurde. Nicola vond het al na een half uur al te lang duren! Toen
we aankwamen was iedereen snel klaar met de tenten inrichten en de luchtbedden op te
(laten) blazen en gingen we snel beginnen met een korte rondleiding en deden we spelletjes
om elkaar en de leiding te leren kennen. ledereen deed enthousiast mee en al snel wisten de
meiden elkaars namen. Hierna hebben we de meiden even de tijd gegeven om lekker te chillen
voordat we gingen avondeten. Sommige meiden waren bang dat ze al meteen moesten
afwassen na het eten, maar toen ze hoorden dat wij als leiding het ook gewoon fijn vonden om
af te wassen, werden wij meteen de beste leiding ever ooit voor altijd. Nadat we klaar waren
zijn we samen met de jongens C het spel levend stratego gaan spelen. Dit is gewoon het
allerleukste spel van kamp en iedereen ging dan ook vol strijden voor de overwinning. Maite
was echt de koningin van het spel in het binnenhalen van de kaartjes. Ze won van bijna
iedereen en zorgde ervoor dat haar team kon winnen. Ook Zoé verdient hier een vermelding,
want haar inzet was zo enorm dat ze soms harder rende dan haar eigen schaduw kon
bijhouden. Ook Isa heeft ervoor gezorgd dat de tegenpartij geen kans maakte door supergoed
te verdedigen en zichzelf vaak op te offeren, wat een teamspeler! De meiden hebben van ons
een bidon gekregen zodat ze zelf ook lekker drinken bij zich konden houden en nadat deze
gevuld was en weer opgedronken en weér gevuld werd en ook weer werd opgedronken
vonden we het wel tijd om rustig aan richting de tent te gaan en de avond af te sluiten.



VMIGA

ledereen had een hele leuke eerste dag gehad en keken alweer uit naar morgen. Nadat de
meiden van ons hun spullen moesten pakken voor het tandenpoetsen en dat soort dingen zijn
ze lekker in hun tent gegaan om te gaan slapen. Nou ja, slapen... We wisten al doordat ze extra
hadden gedronken dat ze misschien nog wel een keertje extra naar de wc moesten gaan,
maar nadat sommigen binnen een uur 3x “naar de wc" moesten, hadden we toch wel in de
gaten dat ze het nog een beetje spannend vonden en vooral gewoon nog even uit de tent
wilden gaan. Eigenlijk wilden ze gewoon nog lang niet gaan slapen. Uiteindelijk hadden we alle
meiden in de tent, totdat we ineens een paar schimmen achter een tent zagen lopen. Ondanks
dat we “verboden” hadden dat er mocht worden overgelopen, zagen we toch Katie, Merit en
Nouria ineens bij een andere tent en hebben we de meiden weer netjes teruggebracht in hun
tent. Dit ging nog een paar keer door en eerlijk is eerlijk, dit hoort er natuurlijk bij op kamp en
wij vinden het schitterend dat ze het ‘spel proberen te spelen. Net voordat we werden afgelost
door de wacht zagen we ook ineens Maite en Zoey voorbij rennen. Uiteindelijk lagen alle
meiden weer in hun eigen tent, maar of ze nu (2 uurtjes later) aan het slapen zijn, dat kunnen
we niet beloven. We kijken terug op een hele mooie dag en zijn ontzettend blij met het
vertrouwen dat jullie ons geven om een week lang met deze meiden op kamp te mogen. Wij
hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat het een geweldige week gaat worden en zullen
ons best doen om hier iedere dag een verslagje van te maken zodat jullie op de hoogte zijn
wat er allemaal gebeurt. Vergeet niet om alvast een kaartje te sturen want het is altijd leuk om
post te krijgen. Morgen wordt weer een hele mooie dag en we kijken er nu al naar uit. Tot
morgen!!

Bas, Brechtje en Sander



Tieners




Jongeren




Goedemiddag thuisblijvers,

Vanmorgen zijn we met alle kinderen van de groepen, A, B, C, tieners, jongeren
en hun leiding vertrokken. Ook wij zijn weer mee: de peutergroep. Wij zijn Maud
(3) en Jolie (4) en beide mama's Patricia en Annie. De mama's en papa's van
deze peuter maakten al voor de komst van de peuters deel uit van de
leidinggroep van YMCA Rijswijk. We zijn dus een beetje een spek en bonen
groep, maar doen gezellig mee met ons eigen programma.

Vandaag hebben we ons goed vermaakt in de bus, gekleurd, stickers geplakt en
vol verlangen uitgekeken naar de aankomst.

Na het inruimen van de tenten en een rondje kampterrein zijn wij naar speeltuin
'De Troubadour' geweest, daar zijn we veranderd in twee onherkenbare meisjes,
met zonnebrand in het zand gedipt, haha!

Vanavond hebben we tomatencremesoep, broodjes hamburger en ijsjes
gegeten. We hadden flink trek gekregen, dusss er werd goed gegeten.

Na het eten hebben we ons moegerend met een mini-estafette, opzoek naar
verschillend speelgoed. We slapen dan ook snel na deze warme maar geslaagde
eerste dag.

Tot morgen!



