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Goedemiddag thuisblijvers,

Wat een kanjers zijn het toch! Het zou best kunnen dat we er nog een weekje aan
vastplakken, omdat ze zaterdag nog niet naar huis willen. Alle kids hebben het zo
enorm naar hun zin en er rollen geen heimwee tranen.

Vanmorgen was er wel iets heel unieks. De pap die we al 77 jaar schenken was blauw!
Dit moest natuurlijk geproefd worden. Heel wat kinderen vonden het heerlijk en het
leverde heel wat blauwe tongetjes op. Na de pap gingen er ook nog aardig wat
boterhammen in. ledereen was al klaar toen de A'tjes op hun gemak nog een
boterhammetje namen.

Met goed gevulde buikjes, gevulde bidons en goede moed zijn we via een mooie
boswandeling bij het speelbos aangekomen. Hier hebben we het 'grote Pokemon spel’
gespeeld. In twee teams streden we voor de overwinning. Dit kon door iemand van de
tegenpartij te tikken. Door middel van ‘steen-papier-schaar’ werd er bepaald wie er
mocht kiezen om aan te vallen of dat je ging verdedigen. De hoogste kracht won het
'gevecht’. Het team van Samuel, Maas, Jackie, Emma, Faye, Daria, Maria, Olivia en
Dean hebben alle Pokemons van de tegenpartij weten te verslaan.

Tijdens de wandeling zijn er de meest gezellige gesprekken. Zo vroeg Emma random;
"Waarom hebben alle oma'’s hetzelfde haar? Want mijn oma heeft altijd hetzelfde haar.”
Snel een boterham uit het vuistje, omdat het 's middags 'Mixdag' was.

Na een middag vol plezier was het tijd voor een goede sopbeurt. Het kan niet anders
dan dat Faye goed schoon is, want haar douchegel-flesje was geheel leeg na afloop.
Terwijl er gewacht werd tot er een douche vrij was, zijn er nog kaarten naar het
thuisfront gestuurd, is de Disneypuzzel opgelost en shinen ze met een glittertattoo.



VVICA

Nu is het vandaag al een feestje, omdat Jackie vandaag jarig is, maar het feest was
helemaal compleet toen er voor het diner pannenkoeken geserveerd werden! Eerst nog
een kop groentesoep, waar Sem er wel 5 van op had!

Tijdens de tafeltjeskrant werd er ook bekend gemaakt wie de meeste punten had
behaald tijdens de mixdag. Jackie zat in het winnende team! Mooier cadeau op je
verjaardag kan je toch niet krijgen?!

Ook werden de jubilea naar voren gehaald. Brent gaat dit jaar voor de 5e keer mee en
Maaike B. Sluiteloos al 25 jaar! We zetten deze feeststemming gewoon door in het
volgende feestje...de verjaardag van Jackie. Met een plak cake, kaarsjes uitblazen, 'lang
zal ze leven' en cadeautjes van het thuisfront en de leiding was het feest compleet!

We hadden bedacht dat de kinderen na een paar minuutjes kindermeditatie heerlijk
zenn zouden zijn en gelijk in slaap zouden vallen...maar niets is minder waar. Het is
duidelijk; ze willen alles uit de dag en het kamp halen!

Morgen kijken we uit naar weer zo'n topdag met deze toppers!

Groetjes Talloze Mogelijkheden, Stresser, Stressmee en Maaike B. Sluiterloos



Hoi allemaal,

Na een rustige nacht werden onze B'tjes zonder moeite wakker. Met ieders buikje rond
van het ontbijt waren ze klaar voor het eerste spel van vandaag. We gingen een
muziekquiz doen. Maar niet zomaar een muziekquiz, nee, er waren meerdere rondes en
dus nog meer punten te verdienen! Bij de eerste post werden artiesten en titels van
liedjes geraden. Bij de tweede post ging dit net zo goed, maar dan in de vorm van een
emoji-rebus. Dan even bijkomen met een bekertje limonade en een chocolaatje. Bij de
vierde post werden er punten verdiend door keihard mee te zingen en als laatste
opdracht moesten de kinderen zelf een dansje ingestudeerd. Nora bleek een ster in het
raden van liedjes en hun artiesten en wist 30(!) goede nummers te raden. Het liedjes
‘Flowers' en ‘Automatisch’ waren de grote favorieten en werden door vrijwel alle kinderen
keihard meegezongen. Toen iedereen alle posten had gehad, was het tijd om alle dansjes
te showen aan elkaar en aan een jury. De jury vond alle dansjes zo goed dat alle groepjes
5 bonuspunten en een groot applaus van de Ctjes kregen.

Toen de muziekquiz klaar was, was het meteen al tijd voor de lunch en daarna de mixdag.
Hier hebben alle kinderen in gemixte groepen over het hele kampterrein spellen gedaan.
Voor het eten hebben we het nieuwe favoriete spel ‘water, vuur, spons’ gespeeld. Simon,
Loes en Lola waren hier heel fanatiek in. Na een laatste potje ‘Belgisch verstoppertje’
begon de pannenkoekenpret! Geen borden, maar vershoudfolie over de tafels heen en je
pannenkoek bedekken met poedersuiker én stroop! De maaltijd werd afgesloten met een
heerlijk raketje.



Na het eten was het tijd om alle stroop van alle handen en gezichten te wassen tijdens
het douchen. Omdat niet iedereen tegelijk kan douchen, hebben we meteen maar de
tenten opgeruimd. Wat kunnen die kinderen een troep maken zeg! Alle matrassen gingen
de tent uit, zodat deze ook meteen geveegd kon worden. De tenten van Mila, Hanna,
Fabienne en Lena en Christiaan, Rayshawn en Neo waren als eerste helemaal
schoon en opgeruimd.

Na het luisteren naar een verhaal liggen alle B's moe en schoon in hun bedje, klaar voor
een volgende dag met leuke spellen.

Tot morgen!

De B-leiding,
Linde, Manuela, Patriek, Sven en Sissie



VVICA

Goedemiddag thuisblijvers,

Na een rustig nachtje slapen van jullie engeltjes en een bijzonder gekleurd ontbijtje
hadden we besloten even de tenten op te ruimen. De meiden blijven ons verbazen over
hoe zelfstandig ze zijn.

Ock dit ging erg gestructureerd en alles in overleg.

Nadat alles weer opgeruimd was, hebben de meiden lekker zitten freubelen met
touwtjes. We hadden een wat rustiger ochtend programma, want in de middag hadden
we mixdag!

Hier hebben de meiden zich ook weer prima vermaakt met alle verschillende spelletjes.

In de avond hebben we levend kwartet gedaan met de JC. Het groepje van Merit, Kate,
Alice, Nyra en Klaudia hadden wel 6(!) kwartetten! Of dit helemaal volgens de spelregels
ging, laten we even in het midden.

Hierna hebben we de verjaardag van Jeroen (leiding JC) gevierd en spelletjes gedaan.
Lotte heeft wel 1:15 min aan de spijkerbroek gehangen!!! Na het avondritueel..
tandenpoetsen, cremetje hier, zalfje daar en wat verhuizingen liggen de meiden nu lekker
te slapen... nouja... ze liggen in bed;)

Tot morgen! Groetjes BSB



VMIGA

Goedemiddag thuisblijvers,

De zon schijnt, strak blauwe lucht, het wordt weer een mooie dag. We hadden een aantal vroege
vogels: Jens, Cas en Jeffrey. Zij hebben naar de prachtige zonsopkomst gekeken. Maar we hadden
ook een paar uitslapens, Romaino, Mees, Hubert en Nathan moesten viak voor het ontbijt wakker
gemaakt worden ;).

Vanochtend werd er weer goed gegeten, Stapels boterhammen werden naar binnen geschoven.
Mees maakt altijd graag een Club Sandwich met kipfilet.

Na deze voedzame maaltijd was het tijd om naar het bos te gaan. We hebben het Crazy Sports Run
Spel gedaan. In het bos hingen allemaal vragen over Crazy Sports en in tweetallen moesten ze om en
om het bos in om de vragen te zoeken. Als ze het antwoord wisten, zat hier een letter aan gekoppeld
wat uiteindelijk een zin maakte: YMCA Rijswijk Crazy Sports week. Jens en Jeffrey deden goed hun
best en werden ook beloond met de winst. Super goed gedaan!

Na de lunch waren alle groepen verzameld op het terrein voor de Mixdag. Na de Mixdag was er nog
net tijd voor een gaaf spel: het koopvaardij spel. Er waren twee soorten schepen in het bos:
kooplieden en piraten. D.m.v. fietsbanden zaten de spelers op €én schip aan elkaar vast. Je door het
bos verplaatsen en de piraten ontwijken was dus een uitdaging, maar het lukte de kooplieden om
geregeld de overkant te bereiken en zo punten te verdienen.

Het avonddiner was een succes. De groentesoep en pannenkoeken vielen in de smaak. Voor het
avondprogramma gingen we weer het bos in om samen met de Meiden C levend kwartet te spelen.
Julian verdedigde zijn post goed. Zo konden zijn teamleden de kwartet spullen stelen bij de andere
posten en wisten ze 8 kwartetten te maken. Super goed gedaan. Bij terugkomst op het terrein hebben
we Jeroen z'n verjaardag gevierd met lekkere cake.

Na een lekkere douche was het nu echt tijd om te gaan slapen.
Tot morgen!

Liefs Feddo, Jercen en Sabine



Tieners




Jongeren




Goedemiddag thuisblijvers,

Wij hebben allemaal heerlijk geslapen, behalve Patricia (de mama van Maud), zij heeft
vannacht wacht gedraaid. Elke nacht blijven er drie van de kampleiding wakker. We hadden
een bijzonder ontbijt, de pap was blauw vandaag!! Haha!

De ochtend zijn de peuters met Annie naar het bos gegaan. Daar hebben we al wandelend
heel veel leuke kriebelbeestjes gevonden en bestudeerd. Maud heeft de hele weg een
"slapend Heersbeestje" met zorg gedragen (een steentje &) In onze emmertjes hebben we
de schatten van het bos, zoals bloemen, takjes, groen, mos, boomschors, verzameld om
mee te nemen. Zo'n wandeling vraagt om wat ontspanning, dus na een lekker koekje en wat
drinken op het gras, hebben de bosmeisjes nog even rondgeschooierd in het speelbos.
Jolie heeft daar een hele maaltijd klaargemaakt op een gekapte boomstam en Maud heeft
een mega tak gevonden met een kijkgaatje: dat was een raampje. De bos schatten in de
emmertjes verzameld waren voor de volgende activiteit. Op het kampterrein hebben we
deze leuke herinneringen vastgelegd met lijm op een canvas hart. Vanmiddag was het
mixdag: de kinderen van alle groepen werden door elkaar in groepjes verdeeld en gingen
onder leiding van de oudste deelnemer allemaal leuke spelletjes langs. Maud en Jolie zijn
allebei aangesloten bij een eigen groepje en hebben heerlijk meegedaan. Om vier uur liep
dit af, een goed moment om twee meisjes lekker in de afwasteil te soppen! We hebben ons
weer enorm vermaakt. Vanavond ging het eten er extra enthousiast in: we aten
PANNENKOEKEN! De keukenstaf heeft heel de dag voor ons gebakken. Aan het eind van de
maaltijd mochten de dames bij de tafeltjeskrant op de tafel komen en over hun avonturen in
het bos vertellen. Er was een blauwe vlinder, die had van de blauwe pap gesnoept en toen
was hij blauw geworden!

Moe maar voldaan zijn we heeeel snel na dit feest naar bed gegaan. Tot morgen!



