KampKrant




Goedemiddag thuisblijvers,

“Lalala la la", “de ZigZag, ZigZag", "van links...naar rechts”...de liedjes dreunen nog even door
in ons hoofd... We stappen net met alle A'ttjes uit de disco. Nog nooit hebben we een A-
groep gehad die zo enthousiast op alle liedjes meedanst en het stom vindt dat het al is
afgelopen! Dat belooft wat tijdens de bonte avond...

Vandaag leek het ons de beste dag (wat betreft weersvoorspellingen...) om naar ‘de Kuil' te
gaan, ook wel de grootste zandbak in Duitsland! De A'tjes waren behoorlijk onder de indruk
dat we écht naar Duitsland gingen. Er stond een gaaf parcours klaar met diverse spelletjes.
Voor we het parcours waren begonnen, waren ze al zandmonsters! Heerlijk ravotten en er
zijn weer een hoop stenen verzameld. Na even vrij te hebben gespeeld, gingen we starten
met de stoere expeditie spellen. Bij survivallen horen een paar spetters regen... Atjes zijn
niet van suiker, dus gingen gewoon door. Stoer hoor! Maar het bleef niet bij een paar
spetters...ze zijn nog niet eerder zo snel de berg opgerend om te komen schuilen onder
een groot zuil die we even snel provisorisch hadden opgehangen. De enorm tropische bui
bleek langer te blijven hangen, dus heeft de leiding ervoor gezorgd dat het een ware hut
werd. Konden we mooi even lunchen met een banaan en een boterhammetje. Nog even
een disco en hints om de tijd te doden. Dit gaan ze nooit meer vergeten!

Gelukkig werd het toch nog droog en konden we o.a. touwtrekken, pijl en boogschieten,
downhill skippybal, A'tjes-bungee doen en geblinddoekt een parcours afgaan. Er werd
fanatiek gespeeld voor de overwinningen. Maar er werd daarnaast ook goed samengewerkt
en gelachen!



Goedemiddag thuisblijvers,

Bij terugkomst was een douche geen overbodige luxe, ondanks we gister ook al gedoucht
hadden. Dus we zaten weer fris en fruitig bij het diner. Voor we het rondje met de
gebakken aardappeltjes, slavink en groenten hadden kunnen afmaken...waren de eerste
bordjes alweer leeg en wilden ze gewoon nog meer...groenten!

Alle (Ajvonturiers liggen nu op 1 oor en we kijken alweer uit naar het leuke programma van
morgen!

Groetjessss



Hoi allemaal,

Yada en Lena mochten vanochtend speciaal in de ochtend vroeg opstaan om speciale
zoete boterhammetjes te maken voor iedereen. Dit was niet de enige verrassing tijdens
het ontbijt, er waren namelijk nog wat pannekoeken over van gisteren dus bestond het
ontbijt vandaag uit pannenkoeken. Na het ontbijt zijn we het bos ingegaan en hebben we
"Weekendje Melkweg" gespeeld. Tijdens dit spel moet je zo goedkoop mogelijk je
boodschappenlijstje compleet maken. Daar konden ze extra korting verdienen door een
liedje te zingen of een dansje te doen. Mila, Simon en Christiaan zongen vol overgave
hun hamburger- en cheeseburgerlied en lieten daarbij cok nog eens goede moves zien.
Dat leverde een mooie korting op! Bij terugkomst konden we nog even vrij spelen. Ook
Brayan, Tara en Nora maakten indruk op de leiding. Zij deden namelijk een spagaat om
extra korting te verdienen!

Eenmaal terug op het kamp was er tijd om vrij te spelen en daarna te lunchen. Vlak voor
de lunch begon het plotseling hard te regenen. Gelukkig konden we schuilen in de schuur
en genieten van onze tosti's. Na deze lekkere hap zijn we in de schuur gebleven en
hebben we geknutseld. We maakten de mooiste alienmaskers en diademen. Het was
duidelijk dat de kinderen erg creatief waren. Zo maakte Julian gave ogen aan een
diadeem voor de alien en maakte Loes een blits alienmasker.



Gelukkig was de regen gestopt toen we klaar waren en konden we nog even fijn in het bos
een spelletje levend stratego spelen. Vooral Nathan en Femm waren heerlijk fanatiek en
deden hard hun best om te winnen! Daarna was er nog even tijd om vrij te spelen voordat
het tijd was voor het avondeten.

Nadat de kinderen hun buikjes vol hadden gegeten met broccoli, doperwten, worteltjes,
aardappelen en een slavink, mochten ze weer even vrij spelen. Als verrassing mochten de
kinderen boven het kampvuur hun eigen popcorn maken. Wat een feest was dat! Toen
was het toch echt tijd om de tanden te poetsen en lekker te gaan slapen.

Tot morgen lieve kinderen, slaap lekker!



VMIGA

Goedemiddag thuisblijvers,

Na een zware stormachtige nacht zaten de meiden allemaal ongedeerd aan het ontbijt.
In de ochtend gingen we cupcakes maken, alleen uiteraard met een twist. Want op kamp
gaat net alles even iets anders.

De groepjes van 3 kregen per persoon een andere handicap. lemand werd geblinddoekt,
iemand kreeg oorkappen op en iemands mond werd afgeplakt. Dit maakte de
communicatie net even wat lastiger,

Met een bijzonder eindresultaat was het een geslaagde ochtend. Na het bakken gingen
de meiden aan hun verslaving verder.. armbandjes maken... dit gaat tussen alle
activiteiten gewoon door.

In de middag hebben we de outfits voor vanavond gepimpt en de meiden hebben zich
mooi opgemaakt.

De meiden hebben een fantastische disco gehad en er is zelfs een setje ontstaan ¢

Nu liggen de meiden na gepraat te hebben lekker te slapen.

Tot morgen!

Groetjes SBB
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Goedemiddag thuisblijvers,

Het is al weer woensdag en wat gaat de week snel.

Vandaag na een onstuimige nacht, met wat regen, weer gezellig ontbeten.

Toen alle buikjes weer lekker gevuld waren, zijn we met zn allen naar het bos gegaan om daar weer
wat gezellig bospellen te doen. Voorkeur van de jongens vandaag, dus dat werd smokkelspel, buskruit
en als er nog wat tijd over was een potje Stratego.

Smokkelspel was een groot succes en werd gewonnen door het team van Cas, Floris, Romaino,
Julian en Wout. En dat terwijl ze een man minder hadden dan het andere team .

Daarna tijd voor het altijd leuke buskruit.

Jeffrey was als eerste aan de beurt als zoeker, Nadat hij op Hubert na iedereen had gevonden was
Hubert hem te slim af en wist de bal weer weg te trappen dus moest Jeffrey weer opnieuw beginnen.
Wout was als 3e de zoeker. Doordat hij wat moeite had met de namen werd de bal wel een keer of 5
weg geschopt dus dat werd een lang potje .

Daarna lekker vroeg lunchen, want hadden een afspraak staan met de roel(boswachter) en
ilone(servival expert ) die ons rond zouden leiden en uitleg geven over survival in het bos. Binnen 200
meter hadden ze ons al verteld hoe je een lekker salade kon maken met de planten die je tegenkomt .
Verder werd er van alles verteld over de dieren die in het bos leven en natuurlijk de ander planten en
bomen. Op het laatste hebben de mannen ook nog geleerd om vuur te maken met een fire-stick en
hebben ze nog diverse dieren gezien die ingevraren waren .

Weer terug op het kamp een heerlijk diner genuttigd.

Na het diner was er dan eindelijk de lang verwachte c-tjes disco. Dus de dag afgesloten met een top
feestje..was weer een leuke dag .

Sabine, Jeroen en Feddo



Tieners




YVICA

Goedemiddag thuisblijvers,

Gisterenavond werd ons kampvuur toch nog verstoord door een behoorlijke regenbui.

letsjes later naar bed dan van te voren gedacht, omdat we de buien binnen hebben afgewacht.
Helaas moesten we de volgende ochtend wel vroeg op voor een fiets en wandeltocht van 40
kilometer.

Na een ontbijt met eieren met spek was het tijd om in twee groepen te vertrekken.

De tocht begon met het volgen van knooppunten en halverwege was er een kleine stop waar
een challenge werd gespeeld. Er moest een slok water genomen worden en vervolgens moest
er een bruistablet in de mond, daarna kijken wie zo lang mogelijk zijn mond kon houden! Veel
kregen de slappe lach, waardoor het niet zo heel lang duurde.

De fietsen werden achtergelaten en daarna werd een kleine 3 kilometer gelopen, onderweg
kwamen de groepen elkaar in tegengestelde richting tegen.

Tijdens de wandeling viel een behoorlijke regenbui, maar daar hoorde je na afloop van de
wandeltocht niemand over.

Daarna volgende een lekkere lunch en vervolgens ging de tocht weer op de fiets verder.
Tijdens de tocht waren er nog twee stops met korte spellen.

Onze eindbestemming was villa Kakelbont, een grote speeltuin. Hier werd iedereen beloond
met een broodje kroket en wat te drinken.

Rond het avondeten waren we weer terug op ons kamp en was er een beetje vrije tijd. Er stond
een heerlijke Mexicaanse maaitijd op het menu die goed in de smaak viel. Het fruittoetje met
slagroom viel ook erg goed onder onze jongeren!

Na het eten tijd voor een alternatieve muziekquiz, en daarna richting het kampvuur. Waar Alex
op zijn gitaar zorgt voor een avondje vermaak.

Tot morgen!

Wouter, Henk, Hiddo, Esther en Joyce



Goedemiddag thuisblijvers,

Vanmorgen zijn we met de peuters naar Klein Afrika geweest, dit is een dierenpark en
speeltuin. We hebben heel bijzondere dieren gezien! Bij de foto's kunt u meekijken welke
dieren dit waren. Sommige dieren hebben we ook gevoerd!

Na ons rondje dierenrijk hebben we nog even lekker in de speeltuin gespeeld. Het was een
zonnige ochtend.

Na de lunch zijn de peuters op reis in Ootmarsum geweest. Daar hebben ze met sop
gespeeld bij de vijver en zijn op de foto geweest met typisch Ootmarsumse beelden en
plekken. Natuurlijk hebben we een lekker ijsje gegeten bij Rien Schulten: de bakker die ons
ook dagelijks van brood voorziet.

Net voor het avondeten waren we weer terug, we hebben heel goed gegeten! Slavinken met
gebakken krieltjes en keuze uit broccoli, doperwten en/of worteltjes. Het was weer een
heerlijke dag, we kijken weer uit naar morgen!



