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A-GROEP
Goedemiddag thuisblijvers, 

En dan breekt de laatste volle dag alweer aan... Als we het de Atjes vragen, hadden ze
allemaal nog een week willen blijven! Het was dan ook een fantastisch leuke afsluitende
dag. Vanochtend zijn we na het ontbijt alvast gaan opruimen… Dat was een flinke klus die
na een kleine 2 uur geklaard was. Het kan zijn dat er nog het een en ander naar boven
komt voor de gevonden voorwerpen avond (maandagavond 17 juli). De kinderen hadden
met het opruimen de grootste lol en zelfs de eerste verkeringen ontstonden tijdens het
opruimen! Emma & Dean hebben elkaar helemaal gevonden. Faye heeft Sem gevraagd,
maar hij heeft nog even keuzestress… Daarna deden we een hele reeks aan verstoppertje-
spellen in het bos. Dit was een groot succes. WC tikkertje, met Lena als tikker, gaf hilarische
beelden voor de leiding. Rennen, verstoppen en klauteren is wat zij het liefst deden. Na de
lunch zijn we, ondanks ze ons gister getrakteerd hadden op hele bijzondere vieze
(tandpasta) ijsjes, met de C’s op pad geweest voor het dierengeluidenspel. Wat een
fanatieke Freek Vonken in de dop! Maria had het helemaal goed voor elkaar, die zagen we
hobbelend op de rug van een meisje C door het bos gedragen worden. Faye en Julia
wisten op één na alle dieren te vinden. De terugweg ging lekker vlot en daardoor hadden
we volop de tijd om alle kinderen als jungledieren te schminken voor de bonte avond. Wat
een knappe koppies en toffe outfits allemaal!!



A-GROEP
Bobbi was een echte cheeta. Nora had wel een hele creatieve oplossing voor haar
keuzestress… Zij was half een vlinder en half een panter. Avneet was een prachtige panda
en Brent een heuse tijger! Daria en Jackie fladderden als vlinder. Voor Maas, Beau en
Alexandra gingen we een blokje om…want zij waren een stel brullende leeuwen. De A’tjes
bedachten hun eigen act op het liedje van ‘de dieren uit de dierentuin zijn los’. Om daarna
zelf lekker los te gaan in de disco. Saar was het er niet helemaal mee eens dat daar ook
een einde aan was gekomen. Zij had graag tot de laatste uurtjes gefeest! Zoals het eigenlijk
hoort na een week kamp, sloten we het met elkaar zingend af bij het kampvuur. Samuel
kon daar nogmaals al zijn stoere dansmoves laten zien. Nu is het inmiddels stil op het veld
en dromen ze er ook weer van jullie weer te zien. Morgen sluiten we de week extra
feestelijk af met de verjaardag van Olivia! Wie kan er nou zeggen dat je wordt toegezongen
in een bos vol slingers. 
Wat een topweek was dit. Bedankt voor jullie vertrouwen en we hopen iedereen volgend
jaar weer te zien!!!!! Hartelijke groet,

Maaike B. Sluiteloos, Stressmee, Talloze mogelijkheden en Stresser



B-GROEP
Hoi allemaal, 

De laatste dag van deze heerlijke week is alweer aangekomen. Na een rustige nacht werden onze
B’tjes weer vol nieuwe energie wakker. Aan de ontbijttafel werden deze energiereserves nog eens
extra aangevuld. Zeker Brayan deed hierin goed zijn best. Hij heeft namelijk een poging gedaan
om het record ‘pap eten’ te verbreken. Hij at hiervoor wel 5! kommen pap. 
Na het ontbijt was het tijd om weer het bos in te gaan. De wandeling hiernaartoe werd zonder
morren ondernomen. De benen zijn al helemaal gewend aan het lopen. In het bos was het tijd
voor het smokkelspel. Bij dit spel wordt de groep in tweeën verdeeld. De eerste groep probeert
het smokkelwaar van de ene naar de andere kant te brengen. Dit terwijl de tweede groep hen als
douane probeert te tikken. Femm had wel een hele bijzondere verstopplek, namelijk in haar
haar!
Toen alle zakjes meel naar de overkant waren gesmokkeld, was het alweer tijd om terug te gaan
naar het grote kamp voor de lunch. Deze laatste dagen vliegen altijd zo snel voorbij. Gelukkig
werden we nog getrakteerd op een bijzonder stukje natuur toen een hommel besloot op de
rugzak van Indi te landen. Deze heeft de hele wandeling op haar rugzak gezeten en wilde hier
echt niet van af. 
Na een lekkere lunch hebben we de groep weer in tweeën verdeeld. Terwijl de heren zich gingen
douchen en meerdere potjes ‘rond de tafel’ speelden, was het voor de meiden alvast tijd om hun
tenten op te ruimen. Voor Yade, Jackie en Lena kon hun geluk niet op, toen ze hoorde dat ze
met alle meiden in één tent gingen slapen. Toen alle luchtbedden op de goede plek lagen,
werden de rollen opgedraaid en konden de jongens beginnen met opruimen. Jacob had al
zoveel zin in de bonte avond, dat hij al al snel helemaal omgekleed was in zijn leeuwenpak. De
rest van de groep volgde al snel en tijdens het avondeten zaten we aan tafel met allemaal
leeuwen en jachtluipaarden. 



B-GROEP
De broodjes kroket, frikandel of kaassoufflé gingen erin als koek en toen die op waren, was het
eindelijk tijd voor de bonte avond. Op initiatief van Hanna en Loes werd er een dansje bedacht
voor de hele groep en opgevoerd voor de rest van het kamp. Maar tijdens de disco gingen onze
lieve B’tjes pas echt uit hun dak. Iedereen was heel erg lekker aan het dansen en we hebben ze
echt van de dansvloer af moeten trekken, om te zorgen dat we ook nog even bij het kampvuur
konden zitten. 
Nu liggen ze al even heerlijk te slapen en zijn ze bijna weer helemaal klaar voor de volgende en
laatste dag.

Groetjes! de B-leiding
Sissie, Manuela, Sven, Patriek en Linde



MC-GROEP
De laatste dag is dan toch echt aangebroken aan deze fantastische week. 
We merken goed dat we er al een hele week op hebben zitten. Iedereen doet lekker tranquilo. 
Ondanks de vermoeidheid is de sfeer echt nog steeds top. 
Gezien we morgen vroeg het terrein moeten verlaten, zodat we de tenten kunnen afbreken,
hebben de meiden vanmorgen al de tenten aan kant gemaakt en zijn er wat verhuizingen
geweest zodat er misschien al een tent plat kon vandaag.
Na een lekkere lunch zijn we het bos ingetrokken met de atjes om het dierengeluidenspel te
doen. In de namiddag hebben de meiden zich lekker opgetut voor jawel.. de bonte avond.
Het was echt een topavond! Iedere leiding heeft een optreden verzorgd en er was uiteraard een
gastoptreden waar we lang op gewacht hebben, namelijk van onze eigen dancecrew ‘de
Besties’. 
Na flink gedanst te hebben op de dansvloer van de disco en nog een paar liedjes gezongen te
hebben bij het kampvuur, liggen de meiden gezellig in de tent nog wat te kletsen. 

We willen jullie ontzettend bedanken voor het toevertrouwen van jullie meiden. We hebben
écht nog nooit zo’n relaxte groep bij elkaar gehad, stuk voor stuk zijn het allemaal echt toppers!
Jullie mogen trots zijn op zulke meiden! 
We vinden het jammer dat de week al voorbij is en we hopen ze dan ook allemaal volgend jaar
weer terug te zien! 
Lieve groetjes, 
Sander, Bas & Brechtje 



JC-GROEP
Goedemiddag thuisblijvers, 

Na een onstuimige nacht waarin de jc even lekker aan het keten zijn geweest, begonnen we
alweer aan de laatste volledige dag van het zomerkamp 2023. Wat was het tot zover een TOP
WEEK!!!
Vanochtend weer een lekker ontbijt met weer de dagelijkse ochtend gymnastiek.
Na het ontbijt beetje tenten opruimen en alvast de spullen weer netjes in eigen koffers of
tassen, want de tenten gingen weg. Vandaag slapen de jongens op een slaapzaal met stapel
bedden voor 1 nachtje.
Na het opruimen lekker even het bos in voor een spelletje en stokken zoeken voor het middag
programma we zijn namelijk gaan vissen. Lekker geluncht en dan naar de vis locatie.
Aangekomen op locatie hebben we de hengels in orde gemaakt. Aas eraan en vissen maar!
Helaas dit keer niets gevangen (hooguit zichzelf).
Terug op het het kamp werden we verwend door de keuken met lekkere snacks op een
broodje (frikadel, kaassouffle of kroket ). Dit was erg lekker .
Daarna natuurlijk de welverdiende afsluiting van de week …… De Bonte Avond . 
1 groot feest met een optreden van alle groepen en daarna een disco eindigend met een
gezellig momentje bij het kampvuur .
Nu lekker naar bed. Slaaplekker en tot morgen!

Gr Sabine, Jeroen en Feddo (geslaagd voor de stage )



Tieners
Goedemiddag thuisblijvers, 

De tieners hebben vandaag lekker uitgeslapen. Met het luxe ontbijt van vandaag, bestaande uit
croissantjes, ei en jus d’orange, waren ze weer helemaal klaar om de dag te beginnen. Vandaag
was het tijd om op te ruimen. Dit hebben de tieners vrij zelfstandig gedaan, maar na de lunch
werd het tijd om het tempo op te voeren. De tent van Jordy en Ghazouan was vrij snel klaar en
kon lekker gaan frisbeeën. De tent van Thijs vond het een leuker idee om een sandwich stapel
van luchtbedden te maken met elkaar. Ty en Mels, die onderop lagen, vonden dit idee iets
minder. Bij de meiden tenten ging het er iets anders aan toe. Elin greep de kans om haar koffer
te herorganiseren en zo lag het veld vol met mooie stapeltjes kleding. Hiertussen lag ook
Madhura, die gister als laatst overbleef bij het kampvuur om mee te zingen en nu zittend in
slaap viel. 
Om de energie er weer in te krijgen, gingen we naar het bos voor vlaggenroof. Na 3 moeizame
potjes mochten de tieners zich eindelijk klaar gaan maken voor de bonte avond. Bo en
Mathilde waren maar al te blij om terug te gaan naar het grote kamp. Helemaal opgetut aten
we nog lekkere soep en frituur snacks en daarna kon het feest beginnen. Na de disco sloten de
tieners zich aan bij het kampvuur. Op het veld wordt hier en daar nog een poging gedaan om
naar de andere tenten te lopen, maar we zien stiekem heel veel vermoeide oogjes. Tijd om de
laatste avond over te dragen aan de wacht.
Slaaplekker!

Liefs,
De Tienerleiding



Jongeren
Goedemiddag thuisblijvers, 

Rond een uurtje of 0200 kwam iedereen weer veilig terug van de reflectortocht. Er waren vier
groepjes gestart en uiteindelijk kwamen ze als een grote groep terug. 
Tijdens de wandeling hebben we enkele groepjes nog een beetje op weg moeten helpen, zodat
ze de goede richting op bleven gaan. 
Na de wandeling wachtte er een lekker pizza broodje op ze. Die ging er goed in! Nog even
gezongen aan het kampvuur en niet veel later lag iedereen op een oor. 
De volgende ochtend moesten we er vroeg uit, want het terrein moest voor een groot deel
worden opgeruimd. Alle tenten moesten leeg, dit duurde wel eventjes. 
Omdat Levi vandaag jarig was, hebben we zijn verjaardag nog gevierd met liedjes en taart!
Daarna met z’n allen op de fiets richting het Hulsbeek. Er stond vandaag een relaxte dag op het
programma. 
Er werd Uno, 30 seconds, regenwormen en een potje voetbal gespeeld. Richting het eind van de
dag terug naar ons terrein waar meteen afscheid moest worden genomen van Cyan. Hij werd
namelijk iets eerder opgehaald. 
Even nog avond eten, een patatje met een snack, om ons vervolgens klaar te maken voor de
bonte avond! De jongeren hadden zelf een act verzonnen en openden hiermee de disco! 
Er werd volop gedanst en daarna op de fiets weer terug richting ons kamp. We sloten de avond
af met een kampvuur en muziek. Daarna bleef het nog lang onrustig in de slaapzaal. 

Wij hebben ontzettend genoten van jullie kinderen! Bedankt weer voor het vertrouwen in ons. 
Geniet van de zomer! Hopelijk tot het volgende zomerkamp! En tot morgen bij de bussen. 

Henk, Wouter, Hiddo, Jelle, Esther en Joyce



Peuters
Goedemiddag thuisblijvers, 

En ineens was het vrijdag... ons laatste stukje. Wat hebben we van deze week genoten en wat
hebben onze peuters het knap volgehouden. De meiden hebben zo leuk samen gespeeld.
We zijn vanmorgen naar 'De Manderveense Aardbei' gefietst. Na een lekkere fietstocht van
een half uurtje kwamen we daar aan. Jolie en Maud hebben een bakje meegekregen en zelf
aardbeien geplukt! Terug dus ook weer op de fiets, we hebben onderweg weer veel van de
mooie omgeving gezien.
Vanmiddag zijn we met de auto naar de speeltuin bij Kakelbont geweest, we hebben
vanmiddag niet op het grote kamp geluncht, maar bij de speeltuin. 
Het was wel echt een feestdag vandaag, ons avond eten was een broodje met een snack en
bloemkoolsoep. 
Bij de vrijdag hoort natuurlijk als knallende afsluiter de bonte avond!
Wij hebben als jungle kabouters onze Kabouterdans opgetreden. Dat was spannend, maar
super leuk! We hebben zo genoten. Morgen gaan we nog even samen spelen tot we de bus in
gaan en dan heel veel bijslapen en aftellen naar volgend jaar.


