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EXTRA EDITIE



We hebben er een geweldige week opzitten! En
wat hadden we een grote en leuke groep dit jaar!
Ook het weer was prima, al hebben we wat flinke
regen- en onweersbuien te verduren gehad, maar
het begin was goed en het einde ook. Zonde dat
het zomerkamp alweer voorbij is, de tijd is voorbij
gevlogen, maar hier kunnen we nog wel even op
teren. Wel eerst nog even opruimen en bijslapen,
daarna kunnen we nagenieten en langzaam gaan
beginnen met de voorbereiding op volgend jaar. 

We zijn pas net terug, maar kunnen jullie ook niet wachten tot we weer gaan? Dat
duurt helaas nog even, maar je kan de data wel alvast noteren: 13 - 20 juli 2024 -
zomerkamp YMCA Rijswijk. Vanaf januari is het mogelijk om je weer in te schrijven.

In deze extra editie leest u geen spannend groepsnieuws meer. Met al die uren
slapen (logisch na zo’n topweek) valt er ook weinig sensationeels te vertellen. Wel
willen in deze editie onze dank uitspreken aan alle mensen, bedrijven en organisaties
die, vaak al jarenlang, ons helpen om een week zomerkamp bereikbaar en
betaalbaar te houden voor alle kinderen die met ons mee willen. We kunnen die hulp
ontzettend goed gebruiken om bijvoorbeeld kampmateriaal en tenten te vervangen
als dat nodig is. Ook hebben we een apart potje voor kinderen waarbij de financiële
situatie het eigenlijk niet toelaat om mee te gaan op zomerkamp. En omdat wij
iedereen een leuke week gunnen, vinden we daar dus altijd een oplossing voor.
Kortom, we waarderen de hulp enorm, want zonder die helpende handen krijgen we
een goed georganiseerd zomerkamp niet voor elkaar. Daarom geven we jullie graag
een beeld van de mensen die meehelpen om zo’n week tot een succes te maken. 



Dit jaar zaten we alweer voor de derde keer op kampeerboerderij De Roezeberg.
Het is een prachtige locatie, omringd door bos en er liggen mooie grasvelden om alle
tenten (een stuk of 40) op te zetten. De relatie met de familie Masselinck is top. Er
wordt meegedacht, prettig samengewerkt en goed gecommuniceerd. We hebben
inmiddels ook ons eigen opslaghok, zodat we een deel van de spullen in Ootmarsum
achter kunnen laten. Alle ingrediënten zijn er aanwezig om een er een heel goed
zomerkamp te draaien. Hier voelen we ons thuis! 

Het nieuwe terrein waar de oudste groep, de Jongeren, tegenwoordig staan, is
eigenlijk al niet nieuw meer. Scouting Rossum is de afgelopen jaren zo aardig
geweest om ons een nieuw onderkomen te geven. Hier kunnen we, wat verder van
het “grote” kamp, een mooie week staan. Het ligt redelijk beschut en hier kunnen we
alle kanten uit. 

Het is ieder jaar weer een logistieke uitdaging om al het materiaal, bagage,
deelnemers en leiding van Rijswijk naar Ootmarsum te krijgen. En niet te vergeten,
een week later moet alles ook weer heel en veilig terug. Dit jaar zijn we voor het eerst
met busmaatschappij Verschoor uit Hardinxveld-Giessendam op pad geweest en
dat is meer dan goed bevallen. Aardige chauffeurs, drie mooie bussen (ook nadat wij
ermee weg geweest zijn ;-) en met een mooie prijsafspraak. 



Ook onmisbaar in het logistieke plan is de rol van transporteur Simon Loos. Zij
zorgen er al jaren kosteloos voor dat er een vrachtwagen met chauffeur beschikbaar
is. Ook mogen we de oplegger een week laten staan en gebruiken als opslag. Super
handig! En uiteraard was dezelfde chauffeur (Jan) er weer bij. Het is ontzettend gaaf
dat we dit al zo lang op deze manier kunnen invullen. 



Van autobedrijf Zeeuw & Zeeuw mochten we
wederom een week een busje lenen, ook dat is
logistiek erg makkelijk. Daar hebben we dan ook
veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Van The Differences Events hebben we tijdens
de week weer electra en keukenmateriaal mogen
lenen. Voor de keukenstaf onmisbaar om goed
maaltijden in elkaar te knutselen. Van Paragon
hebben we alle mooie groepsfoto’s gesponsord
gekregen, topkwaliteit en een blijvende
herinnering aan een leuke week. 

Bij AH Kerklaan mochten we als goed doel een
aantal weken de emballage inkomsten als donatie
ontvangen. Dus iedereen die daar boodschappen
doet en flessen heeft ingeleverd, goed gedaan. 

Van ANSU Vanda uit Wateringen hebben we ook
een mooi geldbedrag ontvangen. Daar kunnen wij
goede dingen mee doen! 

Mowena heeft voor de A-leiding vier truien gratis
laten bedrukken. Zoals jullie zien, zag dat er top
uit!



De aardappelen kwamen weer bij de familie Bregman uit Zevenhuizen vandaan.
Ieder jaar krijgen we dat zo mee, vers van het land. De komkommers kwamen van
teler André Kouwenhoven uit Nootdorp. Er is niks zo makkelijk als een paar
komkommers mee voor een wandeling of speurtocht onderweg, bij terugkomst zijn
die altijd op. 

Bakkerij Rien Schulten heeft weer gezorgd voor honderden broden en heel veel
lekkers. En daar waar mogelijk uiteraard door Rien zelf gebracht. Tijdens de mixdag
was zijn post met donuts verreweg het lekkerst.  

Datzelfde geldt voor Slagerij Arens. Zij voorzien ons niet alleen in vlees, maar
ontvangen ons ieder jaar weer met open armen en helpen ons met van alles en nog
wat. 

Iedere dag houden we eten en eetbaar afval zoals schillen en oud brood over.
Weggooien is zonde en de dieren van melkveebedrijf Kuks zijn juist blij met zo’n
extra feestmaaltje. Zo krijgt ons eetafval toch nog een goede bestemming. De koeien
en stieren gaan ons weer missen! 

Ieder jaar ontvangen we vanuit verschillende hoeken donaties. Zo hebben we
bijvoorbeeld van de familie De Bruijne en Van der Toorn extra financiële middelen
gekregen. Super, zijn wij heel erg blij mee! 

Fruit hebben we dit jaar vanuit verschillende
hoeken gekregen. Supergezond, lekker en bijna
zonder kosten. Dat maakt dat we iedere dag
minimaal een stuk fruit voor ieder kind hebben
en zeker als het zo warm is, dan gaat dat er
prima in. 



De overeenkomst van bovenstaande personen en bedrijven is de betrokkenheid bij
wat we doen en die betrokkenheid is ons veel waard. Er zijn meer sponsors en
donateurs, groot en klein. En ook al kunnen we deze niet allemaal bij naam noemen,
we zijn ontzettend dankbaar voor deze onzichtbare krachten en heel blij met hun
bijdragen. Dat helpt ons enorm om het zomerkamp voor een zo’n groot mogelijke
groep kinderen bereikbaar en betaalbaar te houden.

We willen dan ook een momentje stilstaan bij alle hulp en donaties die we hebben
gekregen. Daar past namelijk een groot “BEDANKT” bij! We waarderen de
betrokkenheid en bijdragen en hopen dat ze ons blijven ondersteunen.

Er is natuurlijk nog een groep die we niet mogen vergeten in deze extra editie: de
leiding. Deze bonte mix van 40 mannen en vrouwen heeft weer een week lang
gebuffeld, weinig geslapen en een heel programma gedraaid. Een groot deel van de
leidinggroep draait ook één nacht een wachtdienst (iedere nacht lopen er vier
mensen rond om over het kamp en de kinderen te waken). Alles bij elkaar kost het
iedereen een berg tijd en geld, maar we krijgen er ook een berg energie weer voor
terug. Dat maakt het de investering meer dan waard. 

Tot slot willen we namens alle leiding de kinderen die zijn mee geweest op het
zomerkamp van YMCA Rijswijk ontzettend bedanken voor de gezelligheid. We
hebben een superweek gehad en waren heel blij dat jullie allemaal mee waren.
Succes met het inhalen van de verloren uurtjes slaap! 

Tot volgend jaar!   

De Leiding van YMCA Rijswijk


